


Aandenken aan

Marc Joseph Bruneel

geboren te Diksmuide op 6 augustus 1954
en overleden te Treignes in zijn tweede thuis op 

17 september 2020

Als ik straks dood ben, dans jij dan een keer op mijn graf? 
Dankbaar dansje op mijn graf 

Niet huilen, niet huilen, ik heb geleefd

Als ik straks dood ben, 
leef jij dan alsjeblieft voor twee? 

Neem mij in je leven mee 
Geen wanhoop, geen wanhoop, 

ik leef met je mee 

Denk vaak aan mij, denk vaak aan mij 
Maar alsjeblieft geen bloemen en geen rouw 

Denk vaak aan mij 
Maar alsjeblieft onthoudt: ik leef door in jou 

			   (Jan Rot)


