
Op een dag zei de traan

tegen de glimlach: 

“Ik benijd je omdat je 

altijd gelukkig bent.”

De glimlach antwoordde:

“Je hebt het mis,

vaak ben ik het masker 

van jouw pijn.”

And she finally gave up, dropped
the fake smile as a tear ran down
her cheek and she whispered to
herself “I can’t do this anymore”



Kirsten Gorsen
° Jette 16.10.1989    ✝ Dilbeek 29.11.2021

Auteur van “Ik hoop je gelukjes”, 
een inspirerende, hoopvolle getuigenis over depressie

en een prentenboek voor kinderen

Trotse dierenmama van Oona, haar hondje
Kira en Mila, haar konijntjes
Plons en Splash, haar visjes

en haar onlangs overleden hamstertje Roma

Leerkracht ondersteuningsteam type 7 KI Woluwe

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op 
zaterdag 4 december 2021 om 14u in 

de aula van het crematorium Daelhof te Zemst,
Erasmuslaan 50.

Nadien volgt de asverspreiding op de begraafplaats van Dilbeek omstreeks 17u30.

Dochter van Henri en Arlette Gorsen - Van Sever

Zus van Sigrid en Michaël Gorsen - Van den Brant

Fiere meter van Mel Van den Brant

Lieve tante van Lin en Tes Van den Brant

Metekind van Inge Van Craenem en Hubert ✝ Van Sever

De families Van Sever, Van Craenem, Herregodts, Priels, Gorsen, 
haar tantes, nonkels, neven en nichten

Haar talrijke vrienden en vriendinnen

U kan online condoleren via www.gorsenfonteyne.be
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