
ABEL
DEBROEY

voor elk lief woord, dat zacht over je lippen kwam,
voor al het kwaad, dat jij mij uit het hart ontnam,

voor elke gunst, waarvoor jij stil gebeden hebt,
voor elke pijn, die jij voor mij vermeden hebt,

zeg ik je dank.

Will Ferdy



ABEL DEBROEY
geboren te Brussel op 4 juni 1946
en zachtjes ingeslapen thuis in  

Groot-Bijgaarden op 20 augustus 2019

De familie dankt iedereen voor  
het innige medeleven. 

Het verwarmt ons hart te voelen hoeveel 
mensen Abel weten te raken heeft.

�

En komt de tijd dat één ‘t gelaat  
moet wenden
Naar ‘t ander land vanwaar geen wederkeert
Hij zegge daar hoe goed wij elkaar kenden
Ik wed men laat zo’n liefde ongedeerd
En op een dag volgen we weer  
dezelfde witte vlinder
Tellen we weer de blaadjes  
van dezelfde bloem
Als jij bij mij bent dan vrees ik  
‘t einde minder
Het is zo goed als ik je voornaam noem.

Miel Cools


