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Liefste meter Kirsten, ik hou zoveel van jou! 
En ik zal ook altijd aan jou blijven denken.
Je blijft voor altijd in mijn hart.
Dikke kussen en knuffels van Mel. 
xxx ♥♥♥

Het loslaten is o zo moeilijk
waar je ook naartoe bent
veel geluk, zonder zorgen
voor altijd in mijn hart

papa x ✩ 

Mijn superlieve Kirstentje,
je beetje bij beetje loslaten terwijl je opgroeide tot 
een uitzonderlijke goede volwassen vrouw, 
daar had ik het al zo moeilijk mee
je nu voor altijd moeten loslaten, is verschrikkelijk
Het zal nooit meer zoals vroeger zijn zonder jou
Ik hou oneindig veel van jou
xxx ♥♥♥ mama ♥♥♥ xxx Allerliefste zus ♥

Jou ga missen ik
Een traan in mijn ogen ... prik

rolt naar beneden ... ik slik
Jou ga missen ik

Sigrid xxx



Koester de mooie momenten die we samen hadden. Leef verder!
Als het op een dag mijn eigen keuze zou zijn om 
na dit hele traject alsnog te stoppen met leven, 

laat me dan los alsjeblieft, weet dat ik jullie graag zie en 
dat ik echt wel geprobeerd heb om vol te houden en 

het verdriet verwerkt te krijgen, 
geef me dan enkel rust als ik op het punt kom die beslissing te nemen. 

Zoek geen schuldige, probeer het te aanvaarden en laat me los.

Kirsten


